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Eeuwenoude stad,

hij is weer van de mensen!

De Gentse Feesten.

Water, bootjes, volk ...

’t Is één grote waterzooi.

De Gentse Feesten.



Poëziecentrum,

schatten op zolder: dichters.

De Gentse Feesten.

Scala van Milaan,

per adres: Baudelopark.

De Gentse Feesten.



Ook op het water,

als haringen in een boot.

De Gentse Feesten.

Man met aktetas.

Zich vandaag van Gent vergist?

De Gentse Feesten.



Een kind met oren

van de mutualiteit.

De Gentse Feesten.

Zodra je er bent,

kun je er niet meer niet zijn.

De Gentse Feesten.



Oók een strop dragen;

van elders nu van hier zijn.

De Gentse Feesten.

Circus in het park.

Correctie: in heel de stad.

De Gentse Feesten.



Wenend jongetje,

zijn rood neuzeke geplet.

De Gentse Feesten.

Daar, drie Chinezen!

Oók met rode neuzekes ...

De Gentse Feesten.



Vandaag ook niet zat

roze olifanten zien.

De Gentse Feesten.

Je wilt niet weten

hoe hij er dan stráks uitziet!

De Gentse Feesten.



Het standbeeld komt plots

tot leven, een kind versteent.

De Gentse Feesten.

Zwetend poseren;

Montmartre bij Sint-Jacobs.

De Gentse Feesten.



En op ’t speelpleintje,

ook volwassenen in ’t zand.

De Gentse Feesten.

Alleen het water

keert nooit eens een dag terug.

De Gentse Feesten.



Muziek begeleidt

muziek begeleidt muziek.

De Gentse Feesten.

Het Baudelopark,

honderd manieren van staan.

De Gentse Feesten.



De grote plataan;

er viel een man uit, snurkend.

De Gentse Feesten.

Diep in het gewoel,

muurvast, geen krimp, ’t Gravensteen.

De Gentse Feesten.



Waterfonteintjes;

ouders spatten hun kind nat.

De Gentse Feesten.

De Jonge Wolven

en spiegeltjes aan de wand.

De Gentse Feesten.



Op volle toeren,

kermis op de Vrijdagmarkt.

De Gentse Feesten.

En een eend kwaakt dat

we grote aanstellers zijn!

De Gentse Feesten.



En toch nog duiven,

landend in ’t Baudelopark.

De Gentse Feesten.

En boven het volk,

als steeds, de gierzwaluwen.

De Gentse Feesten.



Yalla Yalla doen ...

In ’t park of ’t Donkersteegje.

De Gentse Feesten.

De wereldkeuken

in Belgische frietbakjes.

De Gentse Feesten.



Tout le monde Vedett!

Na vijf dat ook geloven.

De Gentse Feesten.

En met vergunning,

een paar Duvels in de kerk.

De Gentse Feesten.



Hier wint iedereen

en krijgt een wisselbeker!

De Gentse Feesten.

Kraampje na kraampje

krommen we onze ruggen.

De Gentse Feesten.



De Graslei, one way ...

Maar niemand kent hier Engels.

De Gentse Feesten.

Door muziek bijeen

gedreven in de schaapskooi.

De Gentse Feesten.



Parken en pleinen

doen aan sfeerbeheer in ’t groot.

De Gentse Feesten.

Vlaams eten of niet,

het is l’embarras du choix.

De Gentse Feesten.



Vrolijk pissig zijn,

in elke straat een pissijn.

De Gentse Feesten.

Door de urinoirs

getemd, de wilde plassers.

De Gentse Feesten.



Stoer laat een jongen

zijn sixpack zien: Jupiler.

De Gentse Feesten.

Bier, koeken, tabak ...

Elkeen draagt hier zijn rugzak.

De Gentse Feesten.



Stad, warmer dan ooit,

een hittegolf van mensen.

De Gentse Feesten.

Het hoge woord nu

vóór de deuren van Sint-Baafs.

De Gentse Feesten.



Zomer, het plezier

mag wat langer opblijven.

De Gentse Feesten.

En waar moeten nu

vannacht de vogels slapen?

De Gentse Feesten.



En de Leie ligt

ook deze morgen nog hier.

De Gentse Feesten.

En langs de Leie,

blootsvoets waterzooi eten.

De Gentse Feesten.



Nog voor de middag

wordt de nacht weer opgeruimd.

De Gentse Feesten.

Verloren knuffel,

van vertrappeling gered.

De Gentse Feesten.
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Na een optreden op de zolder van het Poëziecentrum tijdens
de Gentse Feesten 2019 struinde Geert De Kockere nog een dag 
en avond lang rond op de Gentse Feesten. Op een snikhete dag 
in juli. Zijn impressies schreef hij nadien neer in 50 haiku’s.
50 kleine gedichten voor 50 jaar ‘nieuwe’ Gentse Feesten.
Ze zijn nu gebundeld in dit e-book.
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